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Beste Lezer, 
 
De Meimaand zit er weer bijna op. Komende zondag zou u nog een bezoek aan Maria in 
Den Bosch kunnen brengen, maar waarom niet naar Elshout, daar vindt “Onzen Dag’ 
plaats. Meer hierover in dit Plekbord. Uiteraard worden de dagen weer steeds langer, dus 
kunt u des te meer van de natuur genieten door een leuke fietstocht of wandeling te 
maken. Neem bijvoorbeeld onze prachtige dijkenroute, of de natuurgebieden: De 
Moerputten, de Baardwijkse Overlaat of Landgoed Pax. En hebt u zin om eens lekker in de 
grond te graven dan is de  oproep van de Heemkundekring Angrisa uit Engelen misschien 
iets voor je, samen met je (klein)kinderen. De komende twee maanden verschijnt er geen 
MGT en geen Plekbord. De redacties hiervan nemen ook even pauze en komen in 
augustus weer terug met mooie verhalen, weetjes, vragen en antwoorden over alles wat 
onze Heemkundekring bezig houd. 
 
De redactie wens u een fijne vakantie en veel leesplezier. 
 

 

Lezing ‘Begraven en begraafplaatsen in Heusden’ 
 
Sinds 2005 zet een werkgroep van Heemkundekring Onsenoort zich actief in voor het 
inventariseren, behouden en restaureren van cultuurhistorisch waardevolle 
grafmonumenten op de begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Tijdens deze lezing 
neemt heemkundige Bart Beaard je mee in de kennis en verhalen die de werkgroep in de 
loop der jaren heeft verzameld. Er wordt aandacht besteed aan het vroegere begraven in 
kerken, oude begraafplaatsen, wet- en regelgeving, restauraties, religieuze invloeden en 
de symboliek op grafstenen. Ook oorlogsgraven en gedenkmonumenten komen aan bod. 
Daarnaast vertelt Beaard over de geschiedenis van de begraafplaatsen in Drunen en 
Elshout en over initiatieven hierop in de afgelopen jaren. De lezing vindt plaats op 
donderdag 4 juni om 19.30 uur in Bibliotheek Drunen. De kosten bedragen € 5,00 per 
persoon, inclusief koffie en thee. Aanmelden kan via Bibliotheek Heusden 
 

 
Elke katholieke begraafplaats had in het verleden een Calvarieberg. Nu alleen nog in Elshout. 

http://www.hkkonsenoort.nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
mailto:gienvanwijk@ziggo.nl
mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
http://www.hkkonsenoort.nl/


2 

 

Column 
 
Verhuizen 
 
Tsja, ik kon er ook 
moeilijk omheen. Als je 
na 53 jaar op dezelfde 
stek gaat verhuizen, dan 
zal dat wel het 
onderwerp van de 
column moeten worden.  
De vraag is dan wel of je 
daarmee een column 
van 500 woorden gevuld 
kunt krijgen. We zullen 
het zien. Verhuizen is 
een van de grotere veranderingen in je leven, wat de 
achterliggende reden voor de verhuizing ook mag zijn. 
Voor ons was dat op de eerste plaats de constatering, dat 
we eigenlijk geen idee hadden wat ons huis in de markt 
waard was. Om daarachter te komen moet je dus te raden 
gaan bij een makelaar, een beroepsgroep waarop je nog 
nooit eerder een beroep hoefde te doen. We waren 
tevreden met de uitkomst van de verkooptaxatie, nou 
wisten we in ieder geval waar we het over hadden.  
Nou zijn makelaars natuurlijk ook best wel commerciële 
mensen. Die snappen ook wel, dat je geen verkooptaxatie 
laat maken, als je onder geen beding van plan bent om je 
huis te verkopen. Laten ze nou toevallig erg betrokken zijn 
bij de verkoop van huizen en appartementen op Landgoed 
Steenenburg. En laten ze van die appartementen nou 
toevallig een prachtige brochure beschikbaar hebben. Ze 
weten perfect hoe je zoiets moet aanpakken en het werkt 
hè! Een keer doorbladeren en we waren verkocht: ‘ja, daar 
zouden we wel naar toe willen’.  
 
Nou, dan gaan we toch proberen of we er tussen komen 
komen. Klein probleempje: dat appartementencomplex met 
de mooie naam Elenore, dat moet nog gebouwd worden. 
Verwachte oplevering ergens begin 2028. Dan kun je 
zeggen, hè wat jammer, maar we hebben altijd met heel 
veel plezier in Nieuwkuijk gewoond en het is geen straf om 
daar nog een paar jaar te blijven. Nog twee jaar de tuin 
bijhouden, nog twee jaar een paar honderd meter aan 
heggen knippen,nog twee jaar vanaf november eindeloos 
veel blad ruimen, maar ook nog twee jaar eigen groenten 
en fruit uit de moestuin. Dat is best op te brengen als je 
een beetje in goeden doen blijft.  
 
Dat was echter buiten de Nieuwkuijkse tamtam gerekend. 
We wisten zelf nog maar amper dat het appartement met 
bouwnummer 77 aan ons was toegewezen, toen we al de 
vraag kregen ‘mogen we komen kijken’? Natuurlijk mocht 
dat en toen ze vijf dagen later terugkwamen was de eerste 
vraag bij de verse koffie: ‘willen jullie verkopen tegen de 
taxatiewaarde’? Want dat is voor ons een goede prijs’. 
Done deal, strik erom, niet meer over praten. En alle 
tuingereedschap heb ik niet meer nodig, dus die blijft hier. 
‘Waaauw, krijgt hij voor het eerst in zijn leven een eigen 
kruiwagen’. Maar serieus, het is echt heel comfortabel als 
de kopers zo enthousiast zijn om in jouw huis te mogen 
gaan wonen. 
 
Maar twee jaar wachten, dat wilden ze dan weer niet. Dus 
moesten we een tussenoplossing vinden. Laat onze 
makelaar daar nou ook net iets voor in de aanbieding 
hebben! Zo woont deze Vlijmense Nieuwkuijker nou in 
Drunen en HET IS HIER FANTASTISCH! Echt. 
 
Adrie 

 
Nieuwe leden 
 
Gelukkig hebben we deze maanden weer invulling voor 
deze rubriek. 
 
René Cales   Waalwijk 
 
Jeroen van Bijnen  Nieuwkuijk 
 
Welkom bij HKK Onsenoort 
 

 
 

Erfgoed objecten 
 
In de column van april over de Franse Soldaten op 
Landgoed Steenenburg stond ook een oproep. Hieronder 
de reactie daarop. 
 
N.a.v van je vraag of er meer erfgoed objecten zijn waar 
iets mee gebeurd is kom ik uit 
bij de Maria kapel in Elshout en de viering van “Onzen 
Dag”. 
Sedert de erkenning van “Onzen Dag” als immaterieel 
erfgoed in 2018 is er veel veranderd 
rondom de kapel in Elshout. Er is een prachtige nieuwe 
kapel door een aantal bevlogen vrijwilligers gebouwd. 
Het park is schitterend opgeknapt. Het gilde heeft er 
inmiddels een aantal jeugdige leden bij zodat ook zij nog 
vele jaren een bijdrage kunnen leveren. 
Op internet is het hele verhaal van het ontstaan van de 
Maria verering  en “Onzen Dag” te lezen inclusief een 
mooie film. 
Al deze veranderingen zullen er m.i. zeker toe bijdragen 
dat  “Onzen Dag” in onze gedachten en beleving nog lang 
zal blijven bestaan. 
 
Met vriendelijke groeten, Jan Verhoeven, Drunen 
 

 

“Onzen dag” Maria Bedevaart Elshout 
 
Traditiegetrouw wordt tijdens de laatste dag van de 
meimaand de processie gehouden naar de Mariakapel aan 
de Kapelstraat. 
Doorgaans gebeurt dit in de avonduren, maar deze keer 
omdat het op zondag is start de processie in de ochtend. 
Vertrek vanuit de kerk  om 9.30 uur, met medewerking van 
het gemengd koor, fanfare “EMM” en de OLV Schuts. 
De processie zal worden afgesloten met een 
eucharistieviering in de kerk St. Jan Evangelist. 
 

 
De Maria processie in 2025, foto: Heusden in Beeld 
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Wie wil er mee doen? 
 
Het volgende bericht komt van onze 
vrienden van HKK Angrisa in 
Engelen. Net als HKK Onsenoort 
zijn zij betrokken bij de activiteiten 
rond Linie1629. Voor het hieronder 
beschreven erfgoedweekend 
hebben wij als HKK Onsenoort voor 
zowel de zaterdag als de zondag een ‘eigen’ 
onderzoeksputje gereserveerd. Doe mee en neem ook je 
(klein)kinderen mee, wie weet wat we gaan vinden. 
 
De uitnodiging van HKK Angrisa: 
 
In 2029 is het vierhonderd jaar geleden dat ’s-
Hertogenbosch werd belegerd en ingenomen: een 
keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Sporen hiervan zijn 
nog altijd zichtbaar in de stad en de omliggende dorpen. 
Resten van verdedigingswerken, legerkampen en 
infrastructuur vormen samen een bijzonder gedeeld 
erfgoed van de liniegemeenten. 
Het convenant Samen op weg naar 2029 grijpt dit verleden 
aan om het zichtbaar en beleefbaar te maken, en te 
benutten als middel om betrokkenheid en verbinding 
tussen de kernen te versterken. 
Op 20 en 21 juni organiseert heemkundekring Angrisa, 
samen met CARE en Erfgoed ’s-Hertogenbosch, een 
gemeenschapsarcheologieweekeinde in Engelen. Samen 
met inwoners, streekgenoten en andere belangstellenden 
gaan we op zoek naar sporen van het legerkamp van graaf 
Van Solms. Vanuit Engelen sloot hij in 1629 met zijn 
manschappen de Dieze af en hield zo de stad in een 
wurggreep. Naar schatting herbergde het dorp destijds zo’n 
3000 soldaten en kampvolgers. 
Verspreid door het dorp en rond de Engelerschans graven 
we, onder begeleiding van deskundige archeologen, kleine 
onderzoekputjes (1×1 m) en voeren we een 
metaaldetectiekartering uit. Deze opzet maakt het mogelijk 
om op een laagdrempelige manier actief mee te doen en is 

geschikt voor jong en oud. Zie ook deze LINK. 
Zo wordt het onderzoek niet alleen een zoektocht naar 
sporen uit het verleden, maar ook een ontmoeting rond een 
gezamenlijke geschiedenis. 
Graag nodigen we jullie uit om met ons mee te gaan op 
onderzoek - en wellicht vinden jullie het leuk om als 
vereniging één (of meerdere) onderzoekputjes te 
‘adopteren’. Dat kan al met een team van 3-4 personen. 
(dat hebben we dus als HKK Onsenoort gedaan voor de 
zaterdag en voor de zondag). 
Vanzelfsprekend zorgen wij voor de koffie, begeleiding en 
de benodigde gereedschappen. 
Lijkt het jullie leuk om mee te doen? Laat het even weten, 
dan stemmen we af wat past. Individuele belangstellenden 
zijn natuurlijk ook welkom. 
Aanmelden als individu kan op: info@angrisa.nl.  
 
Wil je meedoen in de onderzoeksput van HKK Onsenoort, 
laat het dan weten via activiteiten@hkkonsenoort.nl. 
Nadere informatie is te vinden 
op www.erfgoedshertogenbosch.nl/graafmee 
 

 

 

Archeologiedagen ook in Udenhout 
 
19, 20 en 21 juni a.s. zijn 
weer de Nationale 
Archeologiedagen. 
Samen met de 
heemkundekringen 't 
Schoor (Udenhout), De 
Kleine Meijerij, de 
gemeente Tilburg en 
opgravingsbedrijf Archol 
organiseren we dan een 
lezing en een expositie 
rond de recente 
opgravingen in Udenhout. Uiteraard zal het vooral gaan 
over het grote urnenveld aan de Udenhoutseweg, (zie foto) 
maar ook andere vondsten komen aan bod. 
 
 
Voor informatie, zie:  
https://archeologiedagen.nl/activiteiten/verborgen-
verleden-van-udenhout-onthuld/ 
 
en: https://archeologiedagen.nl/activiteiten/archeologis
che-vondsten-uit-udenhout-van-dichtbij/ 
 

 
 

Filmprojector voor oude 8 mm films 
 
In ons heemkundearchief 
hebben wij verschillende 
oude 8 mm films. De 
laatste tijd is deze 
verzameling nog 
uitgebreid met films, 
eertijds gemaakt door 
Theo van de Heijden uit 
Haarsteeg. Deze films 
zouden wij graag willen laten digitaliseren. Voordat wij daar 
aan toe zijn, willen wij deze eerste op kwaliteit beoordelen. 
Slechte kwaliteit films digitaliseren heeft geen zin en is 
zonde van het geld.  
Nu de vraag:  
Wie heeft er nog een oude en nog werkende filmprojector 
te leen om deze films te draaien en te beoordelen. U krijgt 
dan gratis van ons de digitale versie. 
Graag reactie per mail mail naar: 
bestuur@hkkonsenoort.nl 
 
Gien van Wijk 
 

 

Film over joodse danseres Roosje Glaser 
 
Nu voor iedereen te zien: oorlogsfilms Joodse danseres 
Roosje Glaser naar het BHIC. Twee zeldzame films van 
danseres en Holocaustoverlevende Roosje Glaser uit 1942 
zijn ondergebracht bij het Brabants Historisch Informatie 
Centrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch. De beelden die een 
persoonlijk inzicht geven in het leven van deze jonge vrouw 
tijdens de bezetting van Nederland zijn nu voor het eerst 
voor iedereen toegankelijk via BrabantinBeelden.nl 
Op genoemde website zijn deze films te vinden. Wil je ze 
graag zien, maar ben je niet zo ervaren in het zoeken met 
de computer? Kom dan eens binnenlopen op 
donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00u in onze 
heemkamer in de bibliotheek van Vlijmen. We helpen 
graag een handje. 

https://youtu.be/jdsp5nxZikc?si=QDnDjOSl59o4d61X
mailto:info@angrisa.nl
http://www.erfgoedshertogenbosch.nl/graafmee
https://archeologiedagen.nl/activiteiten/verborgen-verleden-van-udenhout-onthuld/
https://archeologiedagen.nl/activiteiten/verborgen-verleden-van-udenhout-onthuld/
https://archeologiedagen.nl/activiteiten/archeologische-vondsten-uit-udenhout-van-dichtbij/
https://archeologiedagen.nl/activiteiten/archeologische-vondsten-uit-udenhout-van-dichtbij/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
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Nieuws uit de webwinkel 
 

De Groote Oorlog in Heusden naar Amsterdam 
 

De reden voor mijn  belangstelling is dat mijn opa (Hendrik 
Cornelis van Vliet uit Abcoude, geboren 29 december 
1895) van december 1914 tot eind 1918 in de buurt van 
Drunen/Heusden was gelegerd. Hij zat bij het 16e regiment 
Infanterie, 3e bataljon, 2e compagnie (van de 4e divisie). Ik 
had al eerder een stuk gelezen met een quote van de 
commandant van de 4e Divisie. Die schreef naar 
aanleiding van de problemen bij het 16e Regiment 
Infanterie in februari 1919: “De uitgebreidheid van het 
legeringsgebied van het regiment, de aard der bevolking, 
de toenemende criminaliteit in het leger, zij zijn alle 
oorzaken, die het voorkomen van diefstallen bij een 
verspreid gelegerd regiment ten eene male onmogelijk 
maken”. Ik lees hieruit dat de soldaten over het gebied 
waren verspreid en dat er toch wel spanningen waren met 
de plaatselijke bevolking. Ik denk dat mijn opa o.a. 
in Drunen was ingekwartierd. Dit omdat de keuken van 
zijn compagnie (100 tot 150 man) in het patronaatsgebouw 
van Drunen was gevestigd. 
‘De Tyranny verdrijven’ naar Sommelsdijk (op het Zuid-
hollandse Goeree-Overflakkee) 
De bestelling kwam van Project Agfa Kommando (PAK). 
Het boek van Bert Meijs vertelt de geschiedenis van Cis 
Suijs en beschrijft ook de tijd waarin zij werkzaam was in 
de Agfa fabriek. 
 

 

Wie, Wat, Waar  onbekende foto (37) 
 
Maandelijks plaatsen wij in  
het Plekbord een rubriek 
“wie, wat, waar onbekende 
foto”. In ons heemkunde-
archief hebben wij een 
doos en mappen vol foto’s 
waarvan onbekend is waar 
deze is genomen, welke 
personen er op staan etc. Wij gaan daar proberen achter te 
komen door in het plekbord de foto te plaatsen en te 
vragen wie meer weet over deze foto. Dit kan zijn personen 
die er staan of de plaats en omgeving waar de foto is 
genomen en wellicht wanneer.  
 
Op de laatste bovenstaande foto kwamen 2  reacties, de 
meest uitgebreide kwam van Rinie Vugts. 
 
Volgens mij staat hier groenteboer Jan de Laat uit de 
Hoeven op de T-splitsing Mr. Prinsenstraat-  Oude Haven 
waar voorheen de cafés Het Scheepje en voorheen het 
Scheepje stonden die later omgebouwd werden naar 
respectievelijk een bakkerij annex Végé winkel van oud-
wethouder Henk van der Heijden en de fietsenmakerij-
tabakszaak  van Antoontje Den Baard. Op de achtergrond 
rechts de kruidenierswinkel van Ant ‘de Nenne’ Heesbeen. 
Je zou kunnen spreken van een Haarsteegs 
Winkelcentrum uit die tijd. Want achter de filmer stond het 
kruidenierswinkeltje van Bartje van der Heijden en zijn 
Duitse 2e vrouw Agnes. Links het huis van Toontje 
Hekspoor. Linksaf de dijk af ging je naar de ‘Vort’, de 
Vuilnisbelt die in de plaats kwam van de legendarische 
Haarsteegse haven waar de cafés ooit hun bestaansrecht 
aan ontleenden. De namen van de dames zullen bij mij 
ongetwijfeld een Oh ja-effect oproepen. Ik denk overigens 
dat de oorspronkelijke film wat ouder is dan 1964. 
 
Met vriendelijke groeten, Rinie Vugts 

Onderstaand de nieuwe  foto. De foto is een straatbeeld uit 
Elshout in 1942, gekopieerd uit een film over een fietstocht 
vanuit Waalwijk naar Nederhemert in 1942. Omdat een foto 
uit een film heel onduidelijk is, is deze verbeterd met AI. De 
vraag is; wie herkent op de foto de boerderijen langs de 
straat. 
 

 
 
Reactie op deze foto graag naar:  gienvanwijk@ziggo.nl 
 

 

Het gevonden stuk rails in Nieuwkuijk 
 
Op de vraag van Hetty van Bokhoven- van Drunen op 
Onsenoortsestraat 37, Nieuwkuijk. in het Plekbord van 
Maart “Bij graafwerkzaamheden in de tuin stuitten ze op 
een stuk rails”, kregen we twee gelijk luidende antwoorden 
binnen. Van Giel Mommersteeg en Sjef van Dal. Het zal 
vermoedelijk een stuk Tramrails zijn van het spoor dat 
vroeger door Nieuwkuijk liep. Het liep vanaf de Remise in 
Drunen via Nieuwkuijk en Vlijmen naar Den Bosch. Midden 
jaren `30 van de vorige eeuw kwam er een einde aan het 
tramtijdperk in de Langstraat. 

 

 
Agenda april 2026 - juni 2026 

 
Donderdag 4 juni 

Lezing: begraven en Begraafplaatsen Heusden 
Door Bart Beaard, 19.30 uur in Bibliotheek Drunen 

 
Nog te zien tot 24 oktober 

Expositie “Vergeten Brabantse Gildeschatten” gaat over 
het ontstaan en de ontwikkeling van de Brabantse 

schuttersgilden door de eeuwen heen. In het museum `t 
Gouverneurshuis in Heusden Meer info zie: 

www.gouverneurshuis.nl 
 

Zaterdag 20 juni en zondag 21 juni 
Archeologiedagen Linie 1629 Engelen; zie elders in het 

Plekbord 
 

Zaterdag 12 en zondag 13 september 
Open Monumentendag / Erfgoedweekend Brabants Heem 

 
Donderdag 28 oktober 

Heemkunde ontmoet 
 

 
 

mailto:gienvanwijk@ziggo.nl
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