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Beste Lezer, 
 
We gaan weer richting mei, de bedevaarten naar Den Bosch en Elshout dienen zich aan. 
We herdenken onze doden en de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. En uiteraard 
kunnen we er op uit, zoals een bezoek brengen aan een museum, of meedoen aan de 
wandeling rond de Haarsteegse Wiel. We zetten ook onze leden die vorige week en eind 
maart een lintje hebben ontvangen van onze koning nog even in de spotlights. In 
september start weer onze cursus Erfgoed. Ook hiervoor staat de inschrijving nu al open. 
 

  

Foto expositie Wil Gulpen 
 
Vanaf 24 april tot en met 21 mei exposeert fotograaf Wil Gulpen een serie foto’s 
gebaseerd op een dag uit het leven van de Vlijmense boerin Marie van de Middelhaai 
die nog leeft in de stijl van de 19e eeuw. Van opstaan tot slapengaan in 25 
portretten. De expositie is op 24 april geopend door fotograaf Hans van de Ven. 
 
Wil Gulpen werkt al jaren in Heusden en omgeving en is daarom ook bekend van de vele 
nieuwsfoto’s. Wil licht toe: ”Mijn vrije tijd vul ik graag in met mijn hobby fotografie en 
natuurlijk mijn gezin. Fotografie is voor mij het vastleggen van een verhaal waar emotie als 
het kan voelbaar mag zijn. Ik heb niks met technische perfectie en focus mij dus ook 
volledig op het verhaal en de emotie. Ik fotografeer graag mensen omdat ik daar alle items 
die mij aanspreken in terug kan vinden. Daarnaast vind ik architectuur een onderdeel wat 
mij zeer aanspreekt. Ik ontwikkel mij graag maar ben allesbehalve een natuurfotograaf. En 
als ik natuur fotografeer zullen de kleuren veranderen in zwart/wit volgens mijn eigen stijl. 
Reportage/journalistieke fotografie is voor mij de uitdaging om met een beperkt aantal 
foto’s het verhaal van dat evenement/activiteit te laten zien.” 
 
Hans van de Ven, fotograaf uit Heusden die op veel plaatsen heeft geëxposeerd, is 
gespecialiseerd in (documentaire) portretfotografie en combineert ook foto met film. Hans 
van der Ven (1953, Waalwijk) is december 2019 afgestudeerd aan de Fotoacademie in 
Amsterdam (specialisatie portret). 
 
Op 3 mei vanaf 16.00 uur zal Marie van de Middelhaai tijdens een optreden verhalen en 
liedjes voordragen in Lokaal 23. Lokaal 23 is te vinden aan de Botermarkt 23 in Heusden 
 

 

http://www.hkkonsenoort.nl/
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Column Adrie 
 

Franse soldaten in 
Landgoed Steenenburg 
 
Nou nou, die soldaten kunnen 
inderdaad wel een 
schoonmaak- en opknapbeurt 
gebruiken. Maar daarover wil 
ik het in deze column verder 
niet hebben. Toch zijn de 
soldaten wel de inspiratie voor 
deze column, maar dan gezien vanuit het erfgoed aspect. 
 
Bij de inrichting van het Land van Ooit, waarbij een 
ongelooflijke hoeveelheid creativiteit aan de dag is gelegd, 
is de vijver aangelegd met daarin een veertig soldaten van 
het leger van Napoleon. Van voor naar achter gezien, of 
beter van noord naar zuid, is goed te zien, dat de soldaten 
mët Napoleon bij Waterloo kopje onder zouden gaan. Het 
is overigens al een vreemde vaststelling, dat we hier 
collectief de verliezer kennen, maar de naam van de 
winnaar van die slag niet zomaar kunnen noemen. Welnu, 
de hertog van Wellington heeft daarmee ook zijn plekje in 
de  geschiedenisboeken verdiend. 
 
Met de vijver met de Franse soldaten heeft het Land van 
Ooit een plaatsje willen inruimen voor de oorspronkelijke 
eigenaren van Kasteel Steenenburg, de familie 
d’Oultremont. Oorspronkelijk was het een Luikse adellijke 
familie, die in 1707 door huwelijk eigenaar van het kasteel 
werd. Later woonde de familie voornamelijk in Brussel en 
hadden in Nieuwkuijk een mooi buitenverblijf en vooral een 
jachtlocatie. Waterloo ligt in de buurt van Brussel, de 
familie d’Oultremont woonde in Brussel et soit, daar ligt 
mogelijk de relatie. De Franse soldaten vormden dus een 
creatieve verbinding met het Nieuwkuijkse erfgoed van 
Kasteel Steenenburg, bewoond door de familie 
d’Oultremont. In 1984 werd het landgoed verkocht en in 
1989 opende het Land van Ooit zijn of haar deuren. 
Diezelfde deuren werden in 2007 weer gesloten. De toen 
nog jonge Gemeente Heusden kocht het hele park, waarna 
jarenlang alleen over het aankoopbedrag en de jaarlijkse 
rentelasten is gemord. Maar door de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren zijn we er nou  weer terecht blij mee en 
trots op. 
 
Nou komen we weer terug bij de Franse soldaten, die al die 
jaren daar in de vijver hebben gestaan. Best wel een 
troosteloze aanblik. Maar nou gebeurt er iets opvallends. 
De Franse soldaten worden opgeknapt en blijven voor 
Landgoed Steenenburg behouden. Nu niet meer om het 
erfgoed van het voormalige Kasteel d’Oultremont levendig 
te houden, maar om het voormalige Land van Ooit blijvend 
in onze gedachten te houden als een deel van ons lokale 
erfgoed. De erfgoedfunctie is als het ware een generatie 
doorgeschoven. Een opmerkelijke ontwikkeling, gezien 
vanuit ons erfgoed perspectief. 
 
Na deze constatering ben ik gaan nadenken over andere 
erfgoedobjecten, waarmee iets soortgelijks gebeurd is. 
Nou, dat valt nog niet mee zeg, zeker niet als deze column 
ook nog een beetje begrijpelijk moet blijven. Maar wie weet 
komt er wat hulp van mijn lezers? Waar ik dan weer wel 
aan denk, is of aan de gerestaureerde Franse soldaten iets 
van de Zuiderwaterlinie zou kunnen worden toegevoegd. In 
1793 keerden de Franse troepen immers onverrichterzake 
huiswaarts. In 1795 kwamen ze weer en toen vroor het zo 
hard, dat ze over het ijs Holland konden binnentrekken. 
Mooie aanvulling, toch?   

4 en 5 mei vieringen 
 
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken 
we op 4 mei de slachtoffers van deze oorlog, waarop 
sindsdien helaas nog weer een aantal oorlogen gevolgd 
zijn. De dag daarna vieren we op 5 mei feestelijk onze 
bevrijding van toen maar ook de vrijheid, die we vanaf 1945 
gekend hebben. Beide dagen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en verdienen ook beide onze betrokkenheid. 
We moedigen alle lezers van het Plekbord dan ook van 
harte aan om de herdenkingen en festiviteiten op deze 
dagen te bezoeken.  
 

 
Foto: Heusden in Beeld 

 
Bij verschillende herdenkingen is ook HKK Onsenoort 
betrokken. In Drunen gaat Bart Beaard in op de periode 
van november 1944 tot mei 1945, in Elshout verzorgt Toon 
Groot de tekst van de  jaarlijkse 4 mei toespraak die wordt 
voorgedragen door Jan van Ooijen en in Nieuwkuijk is 
Adrie Verboord bij het programma betrokken.  Ook in 
Vlijmen en Heusden kun je de lokale herdenking bijwonen. 
Kijk in de media voor de tijden en de locaties. 
 
Van harte aanbevolen. 
 

 

In Memoriam René Klerkx 
 
WAALWIJK - Op maandag 
20 april is aan de overleden 
Waalwijkse inwoner René 
Klerx postuum het 
ereburgerschap toegekend. 
De gemeente kent deze 
onderscheiding toe 
vanwege zijn langdurige en 
betrokken inzet voor 
Waalwijk. 
René Klerx was mede-
initiatiefnemer van de 
tentoonstelling '100 jaar 
Waalwijk'. 
 

Daarnaast werkte hij mee aan diverse projecten binnen de 
gemeente, waaronder de in het afgelopen jaar onthulde 
plaquette voor Frederik Hendrik, Prins van Oranje, en de 
plaatsing van 24 attentiestenen die verwijzen naar 
kenmerkende gebouwen en dorpsgezichten. 
Met deze projecten heeft hij zich jarenlang ingezet voor de 
stad en haar geschiedenis. Volgens de gemeente vormt 
zijn werk en nalatenschap een belangrijke basis voor de 
toekomst van Waalwijk. 
 
Foto: Waalwijk-Nieuws 
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Lintjesregen 2026 
 

 
Met de klok mee: Johan van den Ossenblok, Ton Kievits, Caspar van de Brandt, Jan Klerks, Joost Meijer en Martien Klerks 

Foto’s: Heusden in beeld en Waalwijk-Nieuws 

 
Afgelopen vrijdag was het weer zo ver, de lintjesregen 
daalde neer over Nederland, voorafgaand aan Koningsdag. 
Ook in Heusden vielen druppels van deze  ‘regen’ neer en 
zoals ieder jaar kwanen lintjes ook weer terecht bij leden 
van onze heemkundekring. Maar het regende niet alleen 
op vrijdag 24 april en ook niet alleen in Heusden. Op 31 
maart werd afscheid genomen van een aantal raadsleden 
van de gemeente Heusden. Vijf van hen werden 
opgenomen in de Orde van Oranje Nassau vanwege 
tenminste 12 jaren onafgebroken inzet voor de lokale 
democratie in Heusden. Tenslotte is een van onze leden 
verrast in Waalwijk voor zijn verdienste voor met name 
onze vereniging. Door de gunstige datum van de 
lintjesregen zijn we in staat om dit jaar de gedecoreerden 
ook direct op te nemen in het Plekbord. Helaas is de tijd 
wel te kort om ook nog toestemming te verkrijgen voor het 
gebruik van de foto’s van onze gelukkigen. 
Hieronder brengen we ze nog eens graag onder jullie 
aandacht. 
 
Ton Kievits uit Haarsteeg, op 24 april benoemd tot lid in 
de orde van Oranje Nassau voor tientallen jaren vrijwillige 
inzet voor VV Haarsteeg. 
 
 

Jan Klerks uit Elshout, op 24 april benoemd tot lid in de 
orde van Oranje Nassau voor tientallen jaren inzet voor VV  
Elshout in diverse rollen maar zeker toch voor de zorg over 
de financiën. 
 

Martien Klerks uit Drunen, op 24 april benoemd tot lid in 
de orde van Oranje Nassau voor zijn grote en veelzijdige 
inzet op sociaal-maatschappelijk terrein zoals voor de 
Zonnebloem. Heusden. 
 

Caspar van den Brandt uit Elshout, op 31 maart benoemd 
tot lid in de orde van Oranje Nassau bij zijn afscheid als 
gemeenteraadslid voor zijn partij Gemeentebelangen. 
 

Joost Meijer uit Vlijmen, op 31 maart benoemd tot lid in de 
orde van Oranje Nassau bij zijn afscheid als 
gemeenteraadslid voor zijn partij DMP. 
 

Johan van den Ossenblok, op 24 april in Waalwijk  
benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau voor zijn 
grote verdiensten voor HKK Onsenoort en het 
Jeugsvakantiewerk. De aanvraag is verzorgd door de 
Educatie Commissie. 
 

Alle decorandi van harte gefeliciteerd met deze eervolle 
erkenning voor jullie inzet als vrijwilliger op een heel breed 
terrein
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Elke dag angst 
 
Op donderdag 16 april brachten Huub Ruisbroek, Therese 
van Rooij en Leo van den Hoven van de 
Educatiecommissie / Heemkunde Onsenoort met groep 8 
van De Wilgen een indrukwekkend bezoek aan het V-1 
monument op het Plein in Vlijmen. Voorafgaand aan dit 
bezoek kregen de leerlingen een gastles over de V-1 
bommen die in de oorlog gevallen zijn. Deze gastles 
maakte deel uit van een breder educatief programma rond 
de herdenking van de bevrijding en de betekenis van 
vrijheid in het heden. 
De leerlingen van De Wilgen waren goed voorbereid: 
enkele weken eerder namen zij deel aan de Vrijheidstour 
2026. Onder begeleiding van lokale historici bezochten zij 
belangrijke locaties, zoals het Pijlmonument in Drunen, het 
V1-monument in Vlijmen, het Streekarchief in Heusden en 
de voormalige vluchtelingenopvang op het terrein van 
Mariënkroon in Nieuwkuijk. Omdat Vlijmen en omgeving in 
de vliegroute van de V1 bommen naar Antwerpen lagen, 
zijn hier vier bommen gevallen door storingen in de 
bommen. In de laatste maanden van de oorlog kon dit elke 
dag gebeuren, waardoor de bewoners voortdurend leefden 
met elke dag angst. 
 
Tijdens de gastles aan de klas ging Leo dieper in op de 
geschiedenis van de V1-aanvallen. Met persoonlijke 
verhalen, historische context en foto's bracht hij de 
gebeurtenissen van destijds tot leven. De verhalen over 
gezinnen, kinderen en leeftijdsgenoten die bij de aanval om 
het leven kwamen, maakten diepe indruk op de leerlingen. 
 

 
Het monument op het Plein in Vlijmen 

 

Als onderdeel van het lesprogramma kregen de kinderen 
de opdracht om een Vrijheidsduif te versieren met een 
persoonlijke boodschap over vrijheid, ook het schrijven van 
een gedicht behoorde tot de opdrachten. In deze gedichten 
konden ze hun gevoel beschrijven over hoe het is om elke 
dag in angst te leven. De kleurrijk ingekleurde duiven met 
de gedichten vormden een lange slinger die bij het V1-
monument werd opgehangen, ook werd er een bloemetje 
gelegd en was er een minuut stilte voor de slachtoffers. 
Deze symbolische slinger blijft tot en met 5 mei 2025 
hangen als teken van hoop, vrede en verbondenheid. 
 
Bij het monument werd stilgestaan bij het bekende gedicht 
van Cees Akerboom. Daarnaast droegen enkele leerlingen 
uit groep 8 hun eigen geschreven gedicht voor, wat zorgde 
voor een extra persoonlijke lading. Aansluitend volgde een 
ingetogen bezoek aan de begraafplaats waarbij de 
leerlingen bloemen legden bij de graven van de 28 
slachtoffers van de V1-inslagen. Leo vertelde bij ieder graf 
kort iets over de persoon die daar begraven ligt, waarbij  

 
De leerlingen op de RK. Begraafplaats is Vlijmen 

 
vooral de verhalen over jonge slachtoffers diepe indruk 
maakten. Ook hier was er een minuut stilte als eerbetoon 
aan de slachtoffers, waarna de leerlingen in alle rust en 
stilte terugliepen naar school. 
 
“Deze verhalen moeten doorgegeven worden,” benadrukte 
Leo van den Hoven. Kinderen realiseren zich door zulke 
ontmoetingen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat 
herdenken een opdracht voor de toekomst is. Verder 
verwees hij naar de huidige oorlogen en benadrukte het 
belang van onderlinge respect in plaats van conflict. Het 
monument wordt geadopteerd en voor het volgende 
schooljaar overgedragen aan de nieuwe groep 8 van 
basisschool “De Bussel”. 
 
Foto’s: Wil Gulpen / Leo van den Hoven 
Bloemensponsering: Marcels bloemenshop 
Artikel geschreven door: Wil Gulpen 
 

 

Restauratie Franse Soldaten 
 
De oproep voor vrijwilligers om mee te helpen aan het 
restaureren van de Franse soldaten uit de vijver van 
Landgoed Steenenburg, heeft vanuit de omwonenden en 
vanuit onze heemkundekring tot 25 aanmeldingen geleid. 
Een aantal van de groep heeft zelf ook een heel directe 
relatie met het vroegere Land van Ooit. Zijn al die 
vrijwilligers nou ook al volop 
aan het werk? Nee, de 
soldaten staan nog gewoon 
lekker te drogen in de 
bedrijfshall aan de Lipsstraat. 
Je kunt immers niet zomaar 
beginnen, zoals begeleider 
Wouter van Vliet aangeeft. 
Wel hebben een aantal 
betrokkenen op 1 april alvast 
een kijkje kunnen nemen in 
de hal en daarbij ook alvst 
kennis kunnen maken met 
elkaar.   
                                                   Foto: landgoed Steenenburg 
 

Wouter: Er staat een vraag uit bij Sikkens Advies voor het 
verwijderen van de oude verflagen en het aanbrengen van 
nieuwe verf. Ik verwacht één dezer dagen een adviseur te 
kunnen spreken op locatie. Dat lijkt me ook een goed 
moment om bij elkaar te komen, de adviseur aan te horen 
en vervolgens een plan van aanpak met elkaar op te 
stellen. 
 

 We blijven in het Plekbord aandacht besteden aan de 
voortgang van dit mmooie project. 
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Mooie samenwerkingen 
 
Aan samenwerking met andere organisaties zitten eigenlijk 
alleen maar voordelen. Als heemkundekring kunnen we 
putten uit een onpeilbaar diepe bron aan kennis uit ons 
verleden. Samenwerking dwingt ons ertoe om goed na te 
denken over de selectie en presentatie van passende 
gebeurtenissen. We bereiken immers vaak een heel nieuw 
publiek, aan wie we onze geschiedenis op een 
toegankelijke manier willen presenteren. 
 
De afgelopen maand hebben we twee keer onze kennis 
moegn delen als onderdeel van een muzikaal programma. 
De eerste keer eind maart bij de musical Pieck door 
TheaterPlatform Drunen. Bij de opening van de Voorste 
Venne, voortgekomen uit het vroegere Autotron, is door 
Bart Beaard en Walther de Munnik een expositie 
samengesteld over de geschiedenis van het Autotron. De 
hand van Anton Pieck is in het ontwerp zowel buiten als 
binnen heel duidelijk herkenbaar. Met een selectie uit deze 
expositie hebben we de gang naar de foyer ingericht, 
waardoor het Pieck-gevoel meteen vanaf binnenkomst 
gevoed werd. Er is volop naar gekeken, het heeft ot veel 
‘oh ja’s’ geleid en natuurlijk zijn er ook leuke gesprekjes uit 
voortgekomen. Dat helpt ons ook om ons steeds te 
realiseren, dat onze kennis niet de kennis is, waarover 
iedereen beschikt. Zo weten mensen jonger dan dertig, 
vaak niet beter dan dat de huidige Gemeente Heusden 
altijd al zo geweest is. Het was een mooie en zinvolle 
bijdrage aan een mooi muzikaal project. 
 

 
 
Op 11 april waren we nog meer geïntegreerd in het 
programma van het koor Switch uit Nieuwkuijk en de 
Elshoutse folkband Volk. Waar het in eerste aanzet de 
bedoeling was om de geschiedenis van Nieuwkuijk te 
verbinden met de nummers op het programma, bleek dat 
niet mogelijk. Maar met een zestal vertellingen als 
intermezzo van het koor (en ook als ‘rustpunten’ voor koor 
en publiek) kon een speelse toevoeging aan het 
programma gerealiseerd worden. Een samenwerking, die 
van beide kanten uitnodigt tot herhaling. Bij de 
voorbereiding kwam nog een leuk element van immaterieel 
erfgoed naar voren. De inspiratie komt uit de naam van de 
band: Volk. Vroeger ging je altijd achterom bij iemand naar 
binnen. Vaak kwam je dan in het achterhuis of de berging 
en trof niet direct iemand aan. Wat riep je dan? Juist 
‘VOLLUK’. We gaan eens bekijken of dit al is beschreven in 
de verzameling van Nederlands immaterieel erfgoed. 

Nieuws uit de webwinkel 
 
Het eerste nieuws komt dit keer uit de webwinkel zelf. De 
fysieke voorraad boeken is vanaf 2019 te gast geweest bij 
onze voorzitter in Nieuwkuijk. Nu die gaat verhuizen, is 
besloten om de boekenvoorraad te verplaatsen naar het 
onderkomen van onze vereniging in de bibliotheek van 
Vlijmen. 
 
Dit wordt ook meteen de locatie waar bestelde boeken 
kunnen worden opgehaald op donderdagmorgen tussen 
10.00u en 12.00u. Komt dit nijet uit, dan kan natuurlijk een 
andere afspraak gemaakt worden. 
 
USB-stick via ’s Hertogenbosch naar Noorwegen 
Wat fijn dat u mij een e-mail stuurt, zeker ook fijn dat u 
belangstelling toont voor de reden waarom ik deze 
bestelling heb gedaan!  
Ik ben in 's-Hertogenbosch geboren en opgegroeid. Daarna 
heb ik een tijd in Rotterdam en omgeving gewoond. 
Inmiddels woon ik alweer bijna vier jaar in Noorwegen. Ik 
ben nu bijna een half jaar geleden begonnen met het 
uitzoeken van mijn voorouders en al hun verwanten.  
Tijdens mijn zoektocht is bij mij de interesse gegroeid in de 
gebieden waar zij vandaan komen. De geschiedenis van 
mijn verwanten ligt voor een groot deel in Nieuwkuijk, 
Vlijmen/Engelen, Haarsteeg/Hedikhuizen, Heusden, 
Bokhoven... Allemaal gemeenten die ook in mijn jeugd van 
belang zijn geweest! 
Aangezien ik in Noorwegen woon, ben ik vooral afhankelijk 
van wat er online te vinden is. Ik vind al heel wat, en ben 
zeer dankbaar voor alle schrijvers, fotograven en 
genealogen die informatie online delen en hebben 
gedeeld. Dat zijn vooral steeds losse stukken die ik 
tegenkom of waar ik gericht naar zoek! Vaak blijf ik dan 
met vragen achter. Ik denk dat een digitale verzameling 
van verschillende exemplaren Met Gansen Trou mij op veel 
vragen makkelijker een antwoord kan geven, of in elk geval 
een steeds completer beeld kan geven van de tijd en de 
plekken waar mijn verwanten hebben geleefd. 
 
Ik heb gehoord dat de USB stick inmiddels is aangekomen, 
en zal een stukje Brabant mee kunnen nemen naar huis 
tijdens mijn vakantie eind mei/begin juni. 
 
Mijn dank is groot! 
 
Enkele weken later: 
Graag betaal ik een klein bedrag aan Heemkundekring 
Onsenoort, zoals gezegd omdat mijn vader met heel veel 
plezier ' Met Gansen Trou' aan het lezen is, en we dus met 
zijn tweeën genieten van de content dat jullie mij hebben 
toegezonden.  
 
25 Eeuwen in vogelvlucht (Kasteel Onsenoort / Abdij 
Mariënkroon / Focolare 
Wij doen als architect mee in de selectie voor het ontwerp 
van het nieuwe gemeentehuis voor Gemeente Heusden en 
ik verdiep me daarvoor in de omgeving en historische 
context. Een interessante geschiedenis en landschappen 
rondom! 
 
Diverse boeken in Vlijmen 
Vanwege jouw geweldige service om naast voorzitter ook 
als bibliothecaris en postbode op te treden heb ik het vinkje 
bij postbezorging aangevinkt. Het bedrag is hierdoor wat 
hoger geworden. Geweldig bedank!!!!! 
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Wie, Wat, Waar  onbekende foto (36) 
 
Maandelijks 
plaatsen wij in  het 
Plekbord een 
rubriek “wie, wat, 
waar onbekende 
foto”. In ons 
heemkundearchief 
hebben wij een 
doos en mappen 
vol foto’s waarvan onbekend is waar deze is genomen, 
welke personen er op staan etc. Wij gaan daar proberen 
achter te komen door in het plekbord de foto te plaatsen en 
te vragen wie meer weet over deze foto. Dit kan zijn 
personen die er staan of de plaats en omgeving waar de 
foto is genomen en wellicht wanneer.  
 
Op de bovenstaande foto kwam een reactie, van Hans 
Meesters uit Haarsteeg. 
 

Hallo Gien, 
 

De woning/boerderij staat aan de Ipperhoeve, rechts van 
de woning staat de familie Meesters. De woning is later 
fors verbouwd en nog in het straatbeeld aanwezig. 
 
Onderstaand de nieuwe  foto. Het bijzondere van deze foto 
is dat deze is gekopieerd uit een film over Haarsteeg uit 
1964. Omdat een foto uit een film heel onduidelijk is, is 
deze verbetert met AI. De vraag is; waar en wie staan er op 
deze foto. 
 

 
 
Reactie op deze foto graag naar:  gienvanwijk@ziggo.nl 

 
Gien van Wijk 
 

 

Jaargangen MGT in de aanbieding 
 
In verband met een verhuizing naar een woning met 
minder opbergruimte, heb ik -kosteloos- jaargangen van 
het heemkundeblad Met Gansen Trou in de 
aanbieding. Vanaf 1970 tot 1995 zijn dat niet volledige 
jaargangen. Vanaf 1995 tot heden zijn de jaargangen 
compleet. 
  
Toine Janssen 
Rontgenlaan 21 
5251XN Vlijmen 
tel. 06-14481308. 
  

 
 

Basiscursus Erfgoed 2026 gaat van start. 
 
Op 15 september 2026 begint de vierde basiscursus van 
Erfgoedschool Onsenoort met een introductiebijeenkomst 
op het Gemeentehuis in Vlijmen. De grote belangstelling 
voor deze mooie serie lezingen en excursies tekent de 
interesse voor ons heemgebied en voor de geschiedenis 
van de woon- en leefomgeving van de inwoners van de 
gemeente Heusden.  
De cursus wordt aangeboden op dinsdagavond. We starten 
de avondlezing om 19.30 u en eindigen – na een korte 
pauze - rond 21.30 uur. De vastgestelde data zijn: 15 en 29 
september, 13 en 27 oktober 2026. De twee dagexcursies 
worden gehouden op zondag 20 september en op zaterdag 
3 oktober. 
Tijdens de cursus maken we een virtuele rondreis door 
onze gemeente; we verdiepen ons in de geschiedenis van 
de woelige Maas, in het verhaal rond de vesting Heusden 
en laten ons meevoeren door het veranderde landschap 
van de Drunense duinen. De twee dagexcursies worden 
gehouden rond de Haarsteegse Wiel en de abdij 
Mariënkroon. Ten slotte zullen we de mooie basiscursus 
afronden met een eindtoets die zou kunnen resulteren in 
een Erfgoedschoolcertificaat. Met dit certificaat gaat de 
deur naar de verdiepingscursus Erfgoedschool 2 wijd open. 
De cursus wordt op zes verschillende locaties in onze 
gemeente georganiseerd en de deelnemers zullen op de 
cursusavond voorzien worden van een kopje thee of koffie 
met iets lekkers erbij. De kosten voor deelname aan de 
cursus bedragen € 60,-. Het aantal deelnemers is 
vastgesteld op max 25. 
 
Aanmelden voor deze cursus kan vanaf heden via 
erfgoedschool@hkkonsenoort.nl.   
Vervolgens wordt door de organisatie contact opgenomen 
om de details verder in te vullen. De cursus wordt 
georganiseerd door Cees Akerboom, Joke Serraris en 
Frans van Noppen. (Leden van heemkundekring 
Onsenoort) 
 

 
Agenda april 2026-juni2026 

 
Zondag 17 mei: 

Cultuur-historische wandeling over de Oude haven in 
Haarsteeg, de Maasdijk en rond de Haarsteegse Wiel door 
Tonnie en Frie van Bokhoven. Samenkomst om 10.00 uur 
op de hoek Oude Haven-Slegerslaan en het fietspad op de 

Maasdijk, ofwel bovenaan de stoep. Daar is voldoende 
parkeergelegenheid. Bij aanhoudende regen gaat de 

wandeling niet door. Vooraf opgeven niet nodig. 
 

Nog te zien tot 21 mei 
Foto expositie Wil Gulpen, zie elders in dit blad 

 
Nog te zien tot 24 oktober 

 Expositie “Vergeten Brabantse Gildeschatten” gaat over 
het ontstaan en de ontwikkeling van de Brabantse 

schuttersgilden door de eeuwen heen.  
In het museum `t Gouverneurshuis in Heusden 

Meer info zie: www.gouverneurshuis.nl 
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